CROSBY, STILLS en NASH
Een muzikale vertelling

Ga mee naar de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. In een roerig Amerika ontstaat,
midden tussen het oorlogsgeweld, de politieke moorden en de rassenrellen, een
muzikale tegenbeweging. Een nieuwe generatie laat zich horen. Love and peace.

Na eerst met zijn drieén twee albums te
hebben uitgebracht spelen Crosby, Stills
en Nash, samen met Neil Young, op

het legendarische Woodstock Festival.
Een optreden waarmee ze in een klap
de woordvoerders van deze generatie
worden.

Drie lastige persoonlijkheden, eigenwijs
en tegendraads. Hun muzikaliteit en sa-
menzang zijn echter hun kracht.Veel van
hun nummers zijn absolute klassiekers
geworden.
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Een voorstelling voor elke plek!
Van huiskamer tot theater



